
 

Verlangen 

 

 

Vaak ben ik verdrietig en bang. 

Ik verlang, 

naar de lente in mijn  leven. 

De bloemen die bloeien, 

lammetjes die stoeien. 

Wie weet komt er dan een eind aan de pijn 

en kan ik weer gelukkig zijn. 

De zon in ons leven is voor even verdwenen, 

want die ziekte zit in jouw genen 

en in jouw hoofd voel je de pijn. 

Mag er voor ons dan geen geluk zijn? 

Van alle kanten zit het soms tegen. 

Maar vele wegen, 

leiden voor mij naar nieuwe kracht. 

Wellicht ook naar de lente 

met al zijn pracht. 
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