De boze cirkel

Vierkante boze cirkels zijn ook rond
Rechthoekige ruwe regenbogen
Koude bedreigende aanvallende zon
Schaduwen vallen uiteen in grijze wolven en zwarte zwaluwen.
Weet niet waar het ooit begon deze troebel in mijn ogen
Deze woeste ondenkbare waan in allerlei kleuren
Driehoekige benauwende deuren
Horizontale enge angstaanjagende bergen
Toch verticaal ziekelijk wel gezond van lijf
Zou me het liefst willen verbergen
Maar de verwarring die blijft. Warme natte sneeuw
Zwarte droge stoffige verstikkende regen
Onderaardse harde gegeven zegen
Bovenmaatse zachte schreeuw
Om te proberen opnieuw de realiteit te bevatten
Om te proberen opnieuw in deze wereld te zijn
Zonder deze intense eenzame pijn
Die mijn gekwetste ziel in duizenden stukjes heeft doen verharden
De afstand verkleinen stuit op het onbegrip van de geest

Net als jij die dit leest ....

John Jongejan



